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Ontdek de oudste begraafplaats 
van Gent: de Zuiderbegraafplaats!
Keizer-koster Jozef II vaardigde in het laatste kwart 
van de 18de eeuw een decreet uit dat de doden niet 
meer begraven mochten worden rond de kerk, om 
hygiënische redenen. Dus moest men op zoek gaan 
naar andere plaatsen om de overleden Gentenaars  
een eeuwige rustplaats te geven. Aan de Brugsepoort, 
de Dampoort en buiten de Heuvelpoort (Ottergem-
se Dries) zijn dan nieuwe begraafplaatsen ontstaan. 
Van die 3 begraafplaatsen is enkel de Heuvelpoort, nu  
de Zuider, overgebleven.

Waar ligt de Zuiderbegraafplaats? Dat is de eerste 
vraag die velen zich stellen. Het is een plaats waar 
men dagelijks kan voorbij rijden zonder ze te heb-
ben opgemerkt. Het is een verborgen en rustige om-
geving waar heel wat oude geschiedenis te rapen valt.  
Een schilder, een reder, een muzikant, onderwijzers 
en professoren, toneelschrijvers, circusmensen en nog 
meer zijn er te vinden.

Grote grafstenen zijn hier niet te zien, enkel eenvou-
dige oude en nieuwere graven die in contrast staan 
met een zeer moderne opvatting om onze overlede-
nen een laatste rustplaats te geven. Zeker een bezoek-
je waard.

Deze wandeling gaat door op zaterdag 15 juni 2019 om 14u.30.
Verzamelen aan het buurthuis op de hoek van de Ottergemsesteenweg 

en De Pintelaan 
Inschrijven: Miet De Groote, tel. 09 228 73 58 

of miet.de.groote@dsmg.be
Deelname gratis voor leden, niet-leden € 5,00 per persoon.

Valère Geers
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